
Onze voorzitters 

 

door Koert Wijnands 

Dré Sips 

 

In de loop der jaren hebben wij vier voorzitters versleten. Medeoprichter was Dré 

Sips. Op de foto van mannen in badpak de meest rechtse man op de achterste 

rij. Hij leidde de vereniging vervolgens als voorzitter gedurende heel veel jaren 

en tot volle tevredenheid van de leden. Zelfs was hij ook een begenadigd speler 

met een zeer zuiver en keihard schot. Vanaf links schoot hij bijna altijd in de 

kleine hoek. Behalve als de keeper de kleine hoek te klein maakte, dan vloog de 

bal langs des keepers andere oor. De loopbaan van Dre eindigde met de 

uitreiking van de een lintje. De toenmalige burgemeester van Breda die de plak 

uitdeelde, vertelde later dat bij het bekendmaken met de befaamde woorden: 

“Het heeft de koningin behaagd ….”, hij nog nooit had meegemaakt dat, het met 

zoveel gejuich was ontvangen. 

 

Toon Stolwerk  

Na Dré kwam Toon Stolwerk. Hij staat ook op de foto van mannen in badpak. 

Achtste rij, tweede van rechts naast Dré Sips. Hij was ook een zeer bekwame 

speler, zijn indrukwekkende verschijning zorgde steevast voor angst bij de 

tegenstanders. Maar, zoals Wim Kan ooit zei: “Geliefd bij vriend en vijand”. 

Behalve sterk in het spel was hij ook sterk in het besturen van de club. De club 

houdt traditie getrouw elke week na de wedstrijd een “jaarvergadering”. Elke 



week weer een genot om mee te maken. Toon leidde die vergaderingen altijd 

met veel plezier en met nog meer plezier voor de leden. Bovendien was hij ook 

de sponsor die zorgde voor nieuwe spullen zoals ballen en caps. Zo om de tien 

jaar kregen we nieuwe zwembroeken, steevast met de naam Toon Stolwerk er 

op. Het was de naam van zijn sloopbedrijf. Ook Toon kreeg op het eind van zijn 

carrière een lintje, te zien op tv en met daarna een zeer druk bezochte receptie. 

Zijn uitvaart is ondanks coronatijd, door veel mensen bijgewoond. 

Ben de Rijcke 

Nog tijdens zijn leven vond Toon Stolwerk dat hij niet langer in staat was om 

voorzitter van “zijn” club te blijven en hij vroeg Ben hem als interim op te 

volgen. Ben ging met moeite akkoord, maar met de voorwaarde dat er dan een 

nieuwe verkiezing moest komen om een voorzitter echt te kiezen. Dit ook omdat 

Ben op dat moment voorzitter was van OZ&PC was, zodat hij dan voorzitter was 

van twee poloclubs. Bij de volgende Algemene Leden Vergadering was Ben niet 

herkiesbaar en werd Joop Beekmans de nieuwe voorzitter. Ben is op 

bovenstaande foto, derde van links. 

Joop Beekmans 

 

En nu hebben we als voorzitter Joop Beekmans, op de bovenstaande foto, de 

man in het doel met de bal in zijn handen. Zoals hij de bal in handen heeft, heeft 

hij ook de leiding van de club in handen. Joop is een man die de boel goed in de 

gaten heeft. Alles weet en goed de club leidt zonder problemen. Ik ga hier niet te 

veel over hem schrijven, anders zou hij nog verbeelding krijgen en naast zijn 

schoenen gaan lopen vanwege de mooie woorden die ik dan gedwongen zou zijn 

over hem te schrijven. 

 

   

 

 


